
Te gast in één van de mooiste bergregio’s van Europa

Hoog spel  
in Berchtesgadener 
Land

Tekst: Willy Ost
Foto’s: Willy Ost, tenzij anders vermeld

Waarom ik altijd ‘Bergtesgaden’ wil schrijven, terwijl 
het Berchtesgaden moet zijn? Er zijn zo van die dingen 
die wellicht ooit verkeerd opgeslagen zijn in onze 
hersencomputer ...
Het zou nochtans perfect kunnen, dat foutieve 
‘Bergtesgaden’, want aan bergen hebben ze in het 
Duitse Berchtsegadener Land absoluut geen gebrek.
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Mooi, mooier, mooist
Berchtesgadener Land, in het zuid
oostelijke puntje van Beieren, is één van 
de landschappelijk mooiste regio’s van 
heel Europa. Naast gezellige stadjes kan je 
er genieten van een uitzonderlijk aanbod 
aan natuurschoon. Wie niet veel tijd 
heeft om vakantie te nemen, hoeft niet 
te wanhopen: het ‘Land’ is niet bepaald 
uitgestrekt en in enkele dagen doorkruis 
je het hele gebied dat zich meer in de 
hoogte dan in de breedte uitstrekt. Met 
hun indrukwekkende pieken omarmen de 
Berchtesgadener Alpen deze natuurparel.

Residentie van de koningen
De bijzondere sfeer die van de marktge-
meente Berchtesgaden uitgaat; trok in de 

middeleeuwen al snel de aandacht van de 
Beierse koningen. Zelfs tot op vandaag voel 
je je als bezoeker van dit stadje een beetje 
koninklijk. De aanwezigheid van zoutmijnen 
legde Berchtesgaden geen windeieren, zoals 
je nog altijd kan merken aan de prachtige 
herenhuizen en de mooie cafés. Dat witte 
goud was trouwens eeuwenlang de oorzaak 
van twisten tussen Berchtesgaden en de 
nabije Oostenrijkse Mozartstad Salzburg. 
In het centrum leunt het koninklijk paleis, 
gehuisvest in een voormalig 12de-eeuws 
klooster, aan tegen de collegiale kerk. Samen 
vormen ze een indrukwekkend en stijlvol 
geheel. Je kan er tijdens een rondleiding een 
deel van de meer dan 200 kamers bezoeken. 
Wapenzalen, een 14de-eeuwse gotische hal 
met mooie middeleeuwse religieuze kunst, 

kinderverblijven van de blauwbloedige 
telgen en de laatmiddeleeuwse keuken 
passeren de revue. Tot op vandaag brengen 
leden van de hertogelijke Beierse familie 
hun vakantie door in het paleis. In de 
voormalige paardenstallen aan de overzijde 
van de slotplaats is een reeënmuseum 
ondergebracht. Meer dan 5.000 reeën- en 
bokkenschedels met gewei tonen wat hertog 
en jager Albrecht von Beieren overliet, 
nadat hij zich tegoed had gedaan aan zijn 
geschoten wild. Ik vermeld ook graag nog 
de bedevaartskerk van Maria Gern op een 
viertal kilometer van Berchtesgaden. Dit 
barokke juweeltje uit 1709 is meer dan een 
bezoek waard, al was het maar omwille 
van de idyllische plek die onweerstaanbaar 
uitnodigt tot fotograferen.

KAMPEERTOERIST – april 2025 39



Nationaal Park
Zuidelijk van de gemeente Berchtesgaden 
strekt zich een schitterend Nationaal Park uit.

Met de wagen geraak je vlot tot bij 
de grens van het park en bij de centrale 
ingangen vind je een aantal betalende 
parkeerplaatsen. Wandelen kan je er schier 
eindeloos, tenzij je 260 km paden over 
210 vierkante kilometer een beetje weinig 
vindt. Ter bescherming van de gemzen en 
de marmotten – die schattige fluiters met 
een hoog aaibaarheidsgehalte – worden er 
strikte regels toegepast. Ook voor paragli-
ders en deltavliegers zijn er no-fly zones, dit 
om de broedende steenarenden of adelaars 
niet te verstoren. Gelieve dus rekening te 
houden met 5 privégebieden voor stee-
narenden, wanneer je eventueel omwille 
van een huiselijk dispuut buitenvliegt 
uit je kampeervoertuig. Ook in de buurt 
van de Halsgrube is een uitsluitingszone 
aangeduid, omdat daar de lammergieren 
worden vrijgelaten. Tracht geen ringslang 
of adder als souvenir mee te nemen. Als 
bedreigde diersoorten zijn deze glibberige 
beestjes immers beschermd. Houd steeds 
voor ogen dat je hier slechts een toevallige 
gast bent en dat moeder natuur er de eerste 
viool speelt. Als geprefereerde excursie-
bestemming verwelkomt het National 

Park Berchtesgaden jaarlijks 1,6 miljoen 
bezoekers. Je zal er dus niet helemaal alleen 
tussen de marmotten rondstruinen. Het 
eigenlijke parkbezoek start je best met 
een bezoek aan het ‘Haus der Berge’ in 
Berchtesgaden. Je krijgt er alle nodige info 
en nuttige tips over de ‘verticale wildernis’, 
zoals het Park daar heet. Naast wandelen 
kan je ook al fietsend het Park verkennen. 
We promoten de weg die vanuit de 
Hintersee bij Ramsau tot aan de Oosten-
rijkse grens kronkelt. Mooi verhard leidt 
dit autovrij baantje je door de bossen om 
uiteindelijk te belanden in ‘Bindalm’. Deze 
uitzonderlijk mooie alpenweiden met hun 
imposante rotsformaties op de achtergrond 
bestaan dus niet alleen in filmpjes ter 
promotie van een chocolademerk!

Schipper mag ik overvaren?
De Königssee, de publiekstrekker bij uitstek 
van het nationaal park, is met zijn 200 
meter het diepste meer van Duitsland. 
Steile bergwanden weerspiegelen zich in 
het kristalheldere water. Aan de voet van 
de Watzmann poseert de barokke Sint-Bar-
tholomeuskerk, schilderachtig gelegen 
op een schiereilandje. Omgeven door een 
smaragdgroen rimpelloos wateroppervlak, 
creëren haar uivormige torens en haar 

rode daken, samen met de fantastische 
ligging, het wellicht meest romantische 
beeld van heel Europa en omgeving. Wie te 
voet die bedevaartkapel wil bezoeken, kan 
via een lange en relatief lastige bergtocht, 
gelardeerd met enig klauterwerk, de 
aardse woonplaats van Bartholomeus 
bereiken. Veel eenvoudiger is het om de 
boot te nemen in Schönau am Königssee. 
De elektrische fluisterboot ritst bijna 
rimpelloos de verschillende schakeringen 
van groen open, terwijl vanuit de hoogte 
besneeuwde toppen op dat dobberende 
stipje neerkijken. Op een bepaald ogenblik 
laat de begeleidende gids tussen de steile 
wanden een trompetsolo los op de stilte. 
Tot groot jolijt van de toeristen herhaalt 
de echo keurig dezelfde melodie, waarna 
de gids-trompettist het moment geschikt 
vindt om met haar hoed rond te gaan.

Ten hemelvaart
Met de gastenkaart die je op de camping 
krijgt, kan je gratis gebruik maken van het 
openbaar vervoer. Je wagen kan je dus beter 
op je stekje achterlaten. Een lijnbus voert je 
tot aan de halte in Schönau am Königssee, 
waarna de Jenner Seilbahn (kabellift) je in 
een mum van tijd tot op 1.200 meter hoogte 
brengt. Deze lift bevindt zich trouwens 
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BERCHTESGADEN

1.	 Van de marktgemeente Berchtesgaden gaat 
een voorname sfeer uit.

2.	 De barokke Sint-Bartholomeüskerk spiegelt 
zich in het heldere water van de Königssee.

3.	 Berchtesgadener Land strekt zich meer in de 
hoogte uit dan in de breedte.

4.	 Zalig, het volk dat zijn tradities trouw doorgeeft 
aan de jonge generatie.

5.	 Deze ‘gezellige’ figuur boven de ingang van het 
historische kerkhof van het Sebastiaanskerkje 
bij Ramsau herinnert je eraan dat we slechts 
een hoopje stof zijn.

6.	 A room with a view ... Het Adelaarsnest op de 
top van de Kehlstein.
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1.	 Berchtesgaden
2.	 Nationaal Park Berchtesgaden
3.	 Hintersee
4.	 Königssee
5.	 Schönau am Königssee
6.	 Kehlstein 
7.	 Ramsau bei Berchtesgaden
8.	 Almbachklamm
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op slechts een honderdtal meter van het 
vertrekpunt van de boten op de Königssee. 
Eens (bijna) boven kan je tenslotte nog de 
degelijkheid van je wandelschoenen uittesten 
tijdens een korte fikse trappenklim. Vanop de 
top van de Jennerberg krijg je een grandioos 
uitzicht over het Nationaal Park. Tenminste 
als het weer wat meezit, zo niet zit je op de 
top letterlijk met je hoofd in de wolken. Bij 
helder weer liggen de Beierse Alpen er aan je 
voeten en de alles overheersende 2.700 meter 
hoge Watzmann steekt fier boven zijn spitse 
collega’s uit. In de diepte dobberen speelgoed-
bootjes rond op de Königssee, de blauwgroene 
plas met de allures van een Noorse fjord.

Dicht bij de afgrond
Met een beetje geluk krijg je als gewone 
sterveling een goede fles wijn voor je ver-
jaardag. Sommige rijken en machtigen der 
aarde zijn echter maar tevreden als hen een 
exclusiever cadeautje wordt aangeboden. 
Een Ferrari bijvoorbeeld. Of een huis ... 
Zo verwierf een zekere Hitler voor zijn 
vijftigste verjaardag in 1939 zijn Adlerhorst 
(adelaarsnest) op de top van de Kehlstein. 
Tot daar het verhaal waar historisch niets 
van klopt. De weg ernaartoe is alleszins 
een waar titanenwerk. Zoals nagenoeg 
alle uitzonderlijke werken uitgevoerd in 

opdracht van dictators, werd ook die zes 
en een halve kilometer lange weg door 
de rotsen doordrenkt met het zweet en 
bloed van duizenden dwangarbeiders. Een 
beetje wrang dat dit Adelaarsnest nu een 
populaire toeristische attractie is. Niet het 
banale Kehlsteinhaus, maar de machtige 
natuur neemt hier de volledige regie in 
handen. Het uitzicht op dit onwaarschijn-
lijk mooi decor is eenvoudigweg verbluf-
fend. Deze belevenis zou je helemaal alleen 
moeten kunnen ervaren, zonder toeristen 
die trouwens niets liever doen dan zichzelf 
fotograferen. Met eigen vervoer kan je niet 
tot bij het Kehlsteinhaus komen. Voor de 
laatste etappe, maak je vooraf je testament 
op en vervolgens geef je jezelf over aan een 
buschauffeur (lijn 838) die je, als alles goed 
gaat, in 20 minuten over de steile (tot 24%) 
bochtige Kehlsteinstrasse voert. Geniet 
onderweg volop van de diepe afgrond naast 
het baantje en veeg bij aankomst heimelijk 
het angstzweet uit je handpalmen. Honger 
of dorst gekregen van dit uitdagend ritje? 
Het Kehlsteinhaus is nu een restaurant. 

Heilige Nacht
In het romantische Ramsaudal, te midden 
van een droomlandschap waarvan je dacht 
dat die alleen in films bestonden, woont 

de heilige Sebastiaan. Je mag in geen 
geval zijn stemmig kerkje uit 1512 bij het 
dorpje Ramsau missen. De vreedzame 
heilige nodigt je vriendelijk uit om even 
dag te komen zeggen en via een historisch 
kerkhof bereik je zijn voordeur. Bellen 
hoeft niet, ondanks de vele pijlen in zijn 
lichaam die hij al eeuwen moet verdragen, 
heeft Sebastiaan zijn gastvrijheid nog 
bewaard. Zet je een moment neer en sluit je 
ogen. Misschien weerklinkt dan spontaan 
de melodie van ‘Stille Nacht’, zomaar uit 
het niets. Want in dit stille kerkje werd voor 
het eerst dat mooie lied gezongen. Een 
betere locatie voor die première van zijn 
lied kon priester-dichter Joseph Mohr zich 
onmogelijk gedroomd hebben.

Almbachklamm in Marktschellenberg
Sommige gemeenten in het Berchtesgadener 
Land mogen zich de trotse eigenaar noemen 
van een eigen ‘huisberg’. Zo heeft de gemeente 
Marktschellenberg de machtige Untersberg 
als huisberg. Aan de voet van deze Untersberg 
ligt de Almbachklamm, volgens de folders de 
mooiste kloof van Duitsland. In een natuurlijk 
wild decor voeren bruggetjes, trappen en 
tunnels je gedurende 3 km langs watervallen 
en diepe poelen en kan je genieten van het 
wild tekeergaande watergeweld.
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BEZOCHTE CAMPING

Camping – Resort Allweglehen*****
	» Allweggasse 4 

DE-83471 Berchtesgaden
	» gps: N 47°38’50”, O 13°2’23”
	» T +49 8652 2396
	» www.allweglehen.de
	» open: het hele jaar

Op de terrassencamping Allweglehen is er plaats 
voor 170 eenheden. Het is een camping zoals er 
meer zouden moeten zijn. Schitterend gelegen 
op een heuvel (je moet wel een spurtje wagen 
om tot bij de receptie te komen), biedt zowat 
elke plaats een mooi uitzicht op het omringende 
bergland. Vriendelijke ontvangst. Piekfijn onder-
houden nieuwe, verwarmde sanitaire ruimte, 
waarmee de camping terecht zijn vijf sterren 
verdient. Goed en gezellig restaurant, biergarten, 
wellness en sauna, massage, voetverzorging. 
Verwarmd buitenzwembad. Kinderspeelplaats. 
Laadpalen voor elektrische auto’s. Elektrische 
wagen te huur. Met de gastenkaart kan je gratis 
gebruik maken van het openbaar vervoer. Brood 
en basisproducten te koop in eigen winkel. 
Overdekte ski’s- en fietsenstalling. Chalets en 
woodlodges te huur. Onderaan de camping is er 
een zwerfautoterrein met de nodige voorzienin-
gen waar campers aan verminderde prijs kunnen 
overnachten. Camping Allweglehen is goed 
gelegen om zowat alle bezienswaardigheden 
in het Berchtesgadener Land te bezoeken. Het 
centrum van Berchtesgaden ligt op een viertal 
kilometer en kan veilig met de fiets worden 
bereikt. In de winter is het langlauf- en skigebied 
goed bereikbaar vanaf de camping.

ZWERFAUTOPLAATS

P2 Königssee
	» Seestrasse 

DE-83471 Schönau am Königssee
	» gps: N 47°35’33’’, O 12°49’14’’
	» open: het hele jaar door

KAMPEREN

Moet er nog zout zijn?
Dat zout uit zeewater gewonnen wordt, 
is een evidentie. Zout halen uit de inge-
wanden van een berg is al heel wat minder 
evident. Daarom is een bezoek aan het 
Salzbergwerk Berchtesgaden, de zoutmijn 
van Berchtesgaden, op zich al een unieke 
ervaring. Sinds 1517 – al meer dan 500 jaar 
dus – wordt midden in de Berchtesgadener 
Alpen het witte goud gewonnen, een werk 
dat tot op vandaag nog altijd doorgaat. 
Vooraleer je op het treintje stapt om je reis 
van een uur naar de ingewanden van de 
zoutberg te beginnen, wurm je je keurig in 
een mijnwerkerspak. Vervolgens voert een 
treintje je tot diep in de buik van de berg. 
Wie zich niet voorzien heeft van warme 
kleren, zal een uurtje bibberend de frisse 
12 graden moeten verdragen. Naast de 
mijnwerkersglijbanen vormt de vaartocht 

over het ondergrondse spiegelmeer met 
psychedelisch lichteffect een tweede 
hoogtepunt van de ondergrondse expeditie. 
Je Duitstalige gids leert je stelselmatig het 
zoutwinningsproces kennen. Het Duits niet 
machtig? Geen nood: een Nederlandstalige 
audiogids lost dit euvel probleemloos op. 
Het hele bezoek aan de zoutmijn heeft 
meer weg van een attractie met amuse-
mentswaarde dan van een saaie technische 
uitstap. Een aanrader dus, ook voor families 
met kleine kinderen. Helemaal exclusief 
wordt het wanneer je wil deelnemen aan 
een avondlijk culinair mijnwerkersbuffet 
dat eenmaal in de maand wordt geor-
ganiseerd. Of er zout op de tafels wordt 
geserveerd, of je het van de wanden moet 
krabben is ons niet bekend. De prijs was 
voor ons immers ook iets té exclusief.  ▫

1.	 Eén van de wapenzalen in het koninklijk paleis van 
Berchtesgaden.

2.	 Varen over het Spiegelmeer in de mijnen van het 
Salzbergwerk Berchtesgaden.

3.	 Met de Jenner Seilbahn bereik je vlotjes de top van 
de Jenner berg.

4.	 Het koninklijk paleis van Berchtesgaden rolt de rode 
loper uit voor zijn bezoekers.

5.	 Fantastisch uitzicht op de Königssee vanaf het 
Kehlsteinhaus.

6.	 In Bindalm voelt een mens zich nietig te midden van 
dit indrukwekkende landschap.

7.	 Wandelen in de Almbachklamm aan de voet van de 
Untersberg.

Nuttige info
	▹ www.berchtesgaden.de
	▹ www.schloss-berchtesgaden.de
	▹ www.haus-der-berge.bayern.de
	▹ www.seenschiffahrt.de/de/koenigssee
	▹ www.jennerbahn.de
	▹ www.berchtesgaden.de/kehlstein
	▹ www.obersalzberg.de
	▹ www.berchtesgaden.de/wandern/

see-klam-wanderungen/almbachklamm
	▹ www.salzbergwerk.de
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